
Đền thờ Bà Đào Quý Nương xã Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định.
Nữ tướng Đào Quý Nương, bà là người trang Bổng Lai, huyện Từ Liêm,

phủ Quốc Oai (nay là Đan Phượng - Hà Nội). Cha bà là Đào Thọ, mẹ là Trương
Thị Thái. Bà sinh ra trong bối cảnh đất nước đang bị đặt dưới ách đô hộ của nhà
Hán làm cho nhân dân lầm than cơ cực. Năm 40, khi nghe tin Hai Bà Trưng phất
cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ, Bà Đào Quý Nương đã chiêu binh kéo về Hát
Môn tụ nghĩa. Trong giai đoạn này, vâng lệnh Hai Bà Trưng, bà đã về khu Giáp
Nhất, trang Bảo Ngũ, huyện Thiên Bản để chiêu mộ quân sĩ. Sau khi cuộc khởi
nghĩa giành được thắng lợi bước đầu, Đào Quý Nương được phong là Giám sát
nguyên súy, phong hiệu là Công chúa, lại ban cho thực ấp ở Giáp Nhất. Trở về
Giáp Nhất, bà đã đem toàn bộ bổng lộc chia cho dân làng, lấy điều nhân nghĩa để
đoàn kết mọi người, xây dựng phong tục tốt đẹp, ngày càng làm cho dân làng
thịnh vượng.

Năm Tân Sửu (41), vua Hán Quang Vũ sai Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí
đem 20 vạn quân sang xâm lược nước ta. Lúc này thế giặc quá mạnh, nghĩa quân
không đủ sức chống lại, nữ tướng Đào Quý Nương đã tuẫn tiết theo Hai Bà
Trưng.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của bà đã về vùng đất Giáp Nhất để chiêu tập
binh sĩ, dạy dân làm nghề, gây dựng thuần phong mỹ tục, nhân dân đã lập đền thờ
để tri ân công đức của Bà. Và ngôi đền này từ lâu nay đã nổi danh là một trong
những ngôi đền linh thiêng; một địa điểm du lịch tâm linh, là nơi thờ vị anh
hùng dân tộc hi sinh trong các cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm và đã
được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1991.

Hàng năm từ ngày mùng 01/3 đến ngày mùng 10/3 âm lịch, tại ngôi đền
này chính quyền và nhân dân trong xã đã tổ chức các hoạt động lễ hội. Về với Lễ
hội Đền Đào Quý Nương, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách sẽ được
thưởng thức và chìm đắm vào một không gian văn hóa tâm linh độc đáo với
các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Thánh Mẫu thượng
ngàn, các vị thần linh, anh hùng, nghĩa sỹ đã gắn liền với sông núi, che chở,
nâng đỡ để mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, muôn dân được an lành,
ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng, mà còn là cơ hội để
chúng ta khám phá và trân trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân
tộc ta. Qua những hoạt động vui chơi, triển lãm, và biểu diễn nghệ thuật, chúng
ta có thể hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống và giá trị tinh thần của quê hương.

Lễ hội cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ và giao lưu với nhau. Hãy tận
hưởng những hoạt động giao lưu văn hóa để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Đây là cơ hội để chúng ta tạo dựng và củng cố tình yêu thương và sự đoàn kết
trong cộng đồng.






